
Stel jezelf de vraag: wat zou je echt niet willen missen in je leven? 
  
Aan de kennisworkshops ‘Keuzevrijheid en Kwaliteit van bestaan’ deden mensen uit cliëntenraden mee, 
familieleden van mensen die in een zorgorganisatie wonen, mensen met en zonder verstandelijke 
beperking, en mensen die als begeleider in de gehandicaptenzorg werken.   
Het waren heel levendige en tegelijk rustige bijeenkomsten. Er werd naar elkaar geluisterd in plaats van 
gediscussieerd.  Het abstracte begrip kwaliteit kreeg handen en voeten met gewone dagelijkse woorden. 
Mooi om naast het kwaliteitskader te kunnen leggen en te gebruiken in gesprekken met de bestuurder/ 
zorgprofessionals.  
 
Deelnemers vonden dat nog niet alle aspecten van kwaliteit van bestaan goed uit de verf komen op de 
woonplekken van hun familielid, of op hun eigen woon/werk/arbeid/activiteitenplek. 
 
Resultaten van elke workshop 

 
 



 
 

 
  
 


